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Mededelingen
Intochtslied Ps. 24, 1.5

De aarde en haar volheid zijn

des Heren koninklijk domein,

de wereld en die daarin wonen.

Het land rijst uit de oceaan,

rivieren breken zich ruim baan

om Gods volmaakte macht te tonen.

Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,

ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

Votum en Groet / Klein Gloria

De allerkleinsten worden binnengebracht

For this child (Ken Blount)

Verantwoording bij Opdragen en Doop

‘Niemand leeft voor zichzelf

en niemand sterft voor zichzelf;

wij leven en sterven voor God onze Heer,

aan Hem behoren wij toe.” (Vlg. Rom. 14,7-8)

Ouders die hier met jullie kinderen in het midden van de
gemeente zijn gekomen. Jullie hebben met en voor elkaar

uitgesproken dat jullie het kind dat aan jullie zorg en liefde is
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toevertrouwd, zien als een geschenk van God. De kleine telg in
jullie armen is niet slechts voortgekomen uit jullie onderlinge
liefdesband maar bestaat ook door het wonder van Gods liefde
voor mensen. Daaraan willen jullie vanmorgen door de Heilige
Doop uiting geven. Het teken van Gods verbond met mensen,
het bewijs dat Hij in Zijn Zoon Jezus Christus ons vanaf de eerste
ademtocht nabij is en blijft.

Jezus Christus zegt: ‘Laat de kinderen bij Mij komen, houd ze
niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie
is zoals zij.” (Mc. 10, 14)

Liedboek 286 (1 couplet Engels)

In a world where people walk in darkness
Let us turn our faces to the light,

To the light of God revealed in Jesus,

To the Daystar scattering our night.

For the light is stronger than the darkness
And the day will overcome the night.
Though the shadows linger all around us,
Let us turn our faces to the light.

Waar de mensen lijden onder onrecht

in een wereld die geen vrede vindt,

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.

Want het licht is sterker dan het donker

en het daglicht overwint de nacht,

zoek je weg niet langer in het duister,

keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt



dat de vrede sterker is dan strijd.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Vragen bij de Doop

Beloven jullie Renzo Jacobus Johannis en Fabio Ismael
die aan jullie zijn toevertrouwd,

met liefde en zorg te omringen?

Beloven jullie hen op te voeden

in de geest van het evangelie van Jezus Christus

en hen in liefde trouw te blijven

welke weg zij in de toekomst ook zullen gaan?
Beloven jullie zo elkaar en je kinderen

aan God op te dragen?

Wat is daarop jullie antwoord?
Gesprek met de kinderen
Hemelhoog 503

God kent jou vanaf het begin.

Helemaal van buiten en van binnenin.

Hij kent al je vreugde en al je verdriet.

Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

Couplet:

En weet je wat zo mooi is;

bij Jezus voel je je vrij

om helemaal jezelf te zijn,

want Hij houdt van jou ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.



Refrein:

God kent jou vanaf het begin.

Helemaal van buiten en van binnenin.

Hij kent al je vreugde en al je verdriet.

Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

Doop
Verwelkoming (gemeente gaat staan)

Gemeente,
wilt u de ouders ondersteunen bij de opvoeding en hen waar
mogelijk bijstaan in het geloof.

Opdracht:

Draag Fabio en Renzo die vandaag de doop mochten
ontvangen in uw gebeden en ga met hen de weg van het
Koninkrijk.

Overhandigen teken van het Licht, bewijs van doop
Kinderbijbel

Bijschrijven van de namen op de dooprol

Kinderen mogen naar de kinderkerk

Gebed

Schriftlezing: 1 John 4:7-16 (ISV)

God’s Love Lives in Us

’Dear friends, let us continuously love one another, because love
comes from God. Everyone who loves has been born from God and

knows God. 8 The person who does not love does not know God,
because God is love. ° This is how God’s love was revealed among us:
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God sent his uniquely existing Son into the world so that we might live
through him. *° This is love: not that we have loved!? God, but that he
loved us and sent his Son to be the atoning sacrifice for our
sins. X Dear friends, if this is the way God loved us, we must also love
one another. ¥ No one has ever seen God. If we love one another, God
lives in us, and his love is perfected in us. 3 This is how we know that
we abide in him and he in us: he has given us his Spirit.

14 We have seen for ourselves and can testify that the Father has sent
his Son to be the Saviour of the world. ** God abides in the one who
acknowledges that Jesus is the Son of God, and he abides in
God. * We have come to know and rely on'® the love that God has for
us. God is love, and the person who abides in love abides in God, and
God abides in him.

Liedboek 791, 1.2.3.6

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen

als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde boven alle liefde,

die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Overdenking


https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+4%3A7-16&version=ISV#fen-ISV-30609a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+4%3A7-16&version=ISV#fen-ISV-30615b

Liedboek 705

Ere, zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,

de Drie-enige in zijn troon!

Ere zij aan Hem, wiens liefde

ons van alle smet bevrijdt,

eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja,

ere zij het Lam gewijd.

Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,

ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel loof uw werk!
Halleluja, halleluja,

loof de Koning, heel zijn kerk!

Halleluja, lof, aanbidding

brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,

lof zij U der Heren Heer!

Liedboek 685, 1.2.3 (Lied van de maand)

Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.



Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,

zo voed jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.

Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie

en je zet me op je schouders

zodat ik de wereld zie.

Gebeden / Collecte

Nothing is impossible (Earthshakers)

Liedboek 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen



